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De psychoanalyse past niet bij de tijd van de
hapklare genoegens

OPINIE, Iki Freud op 08 april '10, 00:00, bijgewerkt 8 april 2010 16:56

Kritiek op de psychoanalyse is makkelijk, en gaat voorbij aan haar verworvenheden. In dit deel
van de wereld is ze uit de mode, maar modes zijn vergankelijk.

Onlangs maakte Max Pam zich in Buitenhof vrolijk over het feit dat de psychoanalyse niet langer
wordt vergoed. Hij dreef de spot met Freud, en pleitte ervoor alle ‘onbewezen’ behandelmethodes,
zoals reisjes naar Lourdes, niet langer te vergoeden. Een bizarre vergelijking. 1k heb veel
bewondering voor Max Pam, maar zijn mening over de psychoanalyse is populistisch, modieus en
oppervlakkig.

Om te beginnen is Freuds ontdekking van de psychoanalytische behandeling meer dan honderd
jaar oud, en gaat het niet aan te doen alsof er sindsdien niets zou zijn gebeurd. Niets is minder
waar. De psychoanalyse is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging en bevat een
immens arsenaal aan kennis over mensen en hun beweegredenen. Alle therapievormen bouwen
voort op kennis ontleend aan de psychoanalyse, kennis die inmiddels gemeengoed is geworden.

V60r Freud bestond er nauwelijks een taal om innerlijke roerselen te beschrijven. De psychische
realiteit kreeg nog geen aandacht. Het innerlijk leven bleef lang een onontgonnen gebied, alleen te
vinden in de romankunst. De psychologie van het dagelijks leven bestond uit spreekwoorden en
zegswijzen die op alle mogelijke situaties van toepassing waren (‘Een ongeluk zit in een Kklein
hoekje’, “Men leidt het meest door het lijden dat men vreest’, “Hoogmoed komt voor de val’).

De moderne maatschappij is onmerkbaar doortrokken van psychoanalytische gezichtspunten.
Zelfkennis, bekentenisliteratuur en onthullende interviews bepalen het beeld van onszelf en de
inhoud van boeken, kranten en tijdschriften. Een modern medium als film is sterk door de
psychoanalyse beinvlioed. Motieven van onze medemensen zijn inmiddels zo doorzichtig
geworden, dat iedere leek opvallend gedrag weet te interpreteren.

Onze maatschappij is de laatste decennia drastisch veranderd. Introspectie, reflectie,
nieuwsgierigheid naar de eigen beweegredenen is niet meer vanzelfsprekend. In stilte een boek
lezen is vervangen door computer en tv. We leven in een haastige beeldcultuur waarin
bevrediging, zelfs geluk, koopwaar is geworden. Er wordt snel gelachen, alles moet opgeleukt en
hapklaar gepresenteerd, gelaagdheid wordt nauwelijks nog begrepen. Modes zijn vluchtig en
kortstondig.

In zo’n tijdsgewricht is geen plaats meer voor psychoanalyse. De hele medische wereld wordt
sinds kort afgerekend op evidence based handelen, het individu moet passen in de statistiek. Bij
ieder symptoom past een bewezen geachte behandeling, uitzonderingen of persoonlijke variabelen
tellen niet. Het resultaat moet zo snel en goedkoop mogelijk bereikt worden, want het geld en het
geduld zijn op.

De psychoanalyse wordt door het publiek nog maar zelden gewenst. Het aantal patiénten was
altijd al gering. Het is geen behandeling voor de ernstigste gevallen, zoals zware depressies,
verslaving, schizofrenie, psychopathie. Het is een intensieve en daardoor dure behandeling, en het



is een legitieme vraag of de maatschappij daarvoor moet betalen. Degenen die ervan profiteren
zijn vaak studenten of mensen die in de maatschappij redelijk tot goed functioneren, maar lijden
aan hinderlijke angsten en intimiteit- of relatieproblemen.

Dat alles neemt niet weg dat de psychoanalytische verenigingen en opleidingsinstituten belangrijk
werk doen. Zij zijn een kweekvijver en leerschool voor therapeuten die daarna meer kunnen
begrijpen in minder tijd. Het arsenaal aan kennis breidt zich nog steeds uit, en er vindt een
levendige uitwisseling van die kennis plaats in discussiefora en wetenschappelijke tijdschriften.
De rijke oogst aan gevalsbeschrijvingen na honderd jaar psychoanalyse is een voedingsbodem
voor kennis omtrent mensen.

Inmiddels is men op veel punten tot andere inzichten gekomen, zoals een levendige wetenschap
betaamt. De psychologie van de vrouw is opnieuw geformuleerd. Onderlinge relaties,
oorspronkelijk met de ouders, later overgedragen op de analyticus, zijn een veel grotere rol gaan
spelen. Het “hier en nu’ is minstens zo belangrijk als het verleden. De analyticus is actiever
betrokken bij het behandelingsproces. Onderzoek naar baby’s heeft een hoge vliucht genomen,
over adolescenten en ouderen is nieuwe kennis vergaard.

Menigeen houdt er een mening over Freud op na zonder ooit iets van de man te hebben gelezen.
Freud-bashing is in de mode, te beginnen met Han Israéls, die tenminste nog serieus onderzoek
verrichtte. Kritiek op een beroemdheid maakt dat je eenvoudig meelift op andermans faam. Het
moet gezegd dat geen enkele therapie, noch de psychoanalyse, noch de gedragstherapie of de
tegenwoordig populaire cognitieve gedragstherapie altijd effectief zijn. Therapeutische
machteloosheid is de reden dat de ene therapiemode de andere opvolgt, al is de wildgroei uit de
jaren zeventig weer geluwd. Emotionele problemen doorgronden is nog altijd gemakkelijker dan
ze verhelpen. Aan veel emotionele kwalen is nog steeds weinig te doen.

De mentaliteitsgeschiedenis beweegt zich in golven, modes komen en gaan. De psychoanalyse
bloeit op de universiteiten, zowel bij de geschied- als de taalwetenschappen maken gebruik van
haar verworvenheden, terwijl ze als behandelingsmethode uit de gunst is geraakt.
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